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Parochie %t. Brigida Moorbeek

Tk voel me gedragen door .....

Bijeenkomst op donderdag 25 april 2013 (20.00 uur, Paviljoen)

Beste mensen,

Na de twee verdiepingsbijeenkomsten die we gewijd hebben aan de sacramenten, willen
we ons nu laten leiden door een uitsprack van de Zuidafrikaanse bisschop Desmond Tutu:
'Tk voel me gedragen door mijn familie en mijn vele vrienden. Maar bovenal weet ik me
gesteund door God'.

Een bijzondere uitspraak die tot nadenken stemt. Hoe komt het dat we ons op sommige
momenten gedragen weten door ...? Wat gebeurt er dan? En door wie of wat weten we
ons gedragen?

Dat is het thema waar we graag met u over willen praten op donderdag 25 april in het
Paviljoen. We beginnen om 20.00 uur. Het zou fijn zijn als u ook nu weer mee wilt doen.
U weet inmiddels dat deze bijeenkomsten een afwisselend karakter hebben en dat we

op een creatieve manier met elkaar in gesprek gaan.

Als u komt, laat het dan a.u.b. - liefst voor 15 april - even weten aan Maria
Bendermacher (4571623) of Annie Wijers (4578023).

U bent van harte welkom,

Annie Wijers, Maria Bendermacher, pastoor René Graat en Math Elissen




